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8-10 jaar

l
Gesprek: Waarom was het een
ochtend om nooit te vergeten? Heb
jij weleens iets meegemaakt dat je

nooit wilt vergeten? Wat gebeurde er? Hoe zorg
je ervoor dat je het niet vergeet?

p
Spel: Ga in een kring zitten en doe je
ogen dicht. Adem rustig en wees stil. Doe
daarna rustig je ogen open. Hoe voelt

het als je opeens weer iets ziet? Eigenlijk is het
best een bijzonder moment: opeens wordt de
wereld weer licht. Hoe zou dat voor de vissers
op het meer zijn geweest?

s
Creatief: De kinderen tekenen een
grote vis. In de vis maken ze kleine
tekeningen over het verhaal, als een

stripverhaal zonder tekst. Ze tekenen bijvoor-
beeld dat de leerlingen aan het vissen zijn, de
man die roept bij het water, Petrus die over-
boord gaat, Jezus die zijn leerlingen bij een
vuurtje brood en vis geeft.

11-12 jaar

l
Gesprek: Welk wonder gebeurt er in
het verhaal? (Jezus verschijnt aan de
leerlingen.) Is het ook een wonder

dat ze opeens zo veel vissen vangen? Wanneer
noem jij iets een wonder?

s
Creatief: Maak met waterverf een
schilderij van Jezus op de oever.
Het wordt net licht: de eerste

zonnestralen schijnen over het water.

Vertelling 8–12 jaar

In het morgenlicht
Zachtjes kabbelen de golven tegen de boot. Het is een rustige nacht geweest. Een
beetje té rustig, als je het aan de vissers vraagt: ze hebben niks gevangen. De hele 
nacht waren ze op het water. De vissen hadden er blijkbaar geen zin in. Dat gaf de 
vissers in ieder geval de tijd om een beetje na te denken, over alles wat er gebeurd 
is. Drie jaar lang zijn ze met Jezus op pad geweest. Wat hebben ze ontzettend veel 
meegemaakt. En wat was het verdrietig, toen het voorbij was. Jezus is gestorven en 
begraven. Daarna was het graf leeg; ze hebben Jezus zelfs nog twee keer terug gezien. 
Maar nu zijn ze maar weer gaan vissen. Ze kijken naar de zon, die langzaam opkomt. 
Tijd om naar huis te gaan.

Maar dan zien ze iets. Er staat iemand, aan de oever van het meer. Het ziet er 
bijzonder uit, zo in het vroege ochtendlicht. Ze moeten wel naar hem kijken. En die 
man kijkt ook naar hen. ‘Hebben jullie iets te eten, jongens?’ roept hij. ‘Nee,’ roepen 
ze terug. ‘Niks gevangen vannacht.’ ‘Gooi het net aan de andere kant uit!’ roept de 
man. ‘Alsof daar wel vissen zitten,’ bromt Petrus. En toch… toch zorgt iets ervoor, dat 
ze het doen. Ze gooien het net uit aan de andere kant van de boot. En meteen zit het 
vol vis; zo veel dat ze het net bijna niet binnen krijgen. Stomverbaasd kijken ze ernaar. 
En dan kijken ze weer naar die man bij het water. ‘Het is de Heer!’ roept Johannes 
plotseling. Petrus springt overboord. Zo snel hij kan, gaat hij naar Jezus toe. De 
anderen komen achter hem aan met de boot.

Op de oever heeft Jezus een vuurtje gemaakt. Hij roostert vis, Hij heeft brood. ‘Geef 
ook wat van jullie vis,’ zegt Jezus. ‘Kom, eet iets.’ De leerlingen weten niet wat ze 
moeten zeggen. Het is echt Jezus, die hier staat… het lijkt wel een droom, maar het 
is echt. Ze eten brood en vis. Ze kijken naar Jezus, in het licht van de ochtendzon. De 
golven kabbelen zachtjes op het water. Het is een ochtend om nooit te vergeten.
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